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Predikant: 
Jannet van der Spek 
domineelukaskerk@gmail.com 

 
telefonisch bereikbaar:  
dinsdag, woensdag en donderdag  
op 06-41728662 
vrijdag en zaterdag 070-4062077 
 

Diaconaal Werker: Esther Israël 
telefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl  
 
Secretariaat: 
mw Els Bisschops 
telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl 
postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag 

 
Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com 

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47 
Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63 
 
Verhuur ruimten: De heer Paul Blom 

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u) 
 
Colofon 
Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente 
Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de 
maand. 
Opgave abonnementen en adreswijzigingen: 
Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad 
of per email: lukaskerk@hotmail.com 
 
Uitgave 
Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad 
zie voor gironummers achterzijde binnenblad. 
Kopijdatum voor het wijkblad van juni 2023 
uiterlijk maandag 15 mei 
Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com 
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Terugblik Pasen 2023 
Door: ds Jannet van der Spek 

In de stille goede week ging het doek dat hier hangt met ons mee. 
We zongen en hoorden woorden over scheuren: de plekken in 
onszelf die pijn doen of waar we beschaamd over zijn. 

En ook over de scheuren in de samenleving: rijk en arm, stad en 
provincie, gekleurd en wit. Je kunt wel net doen of die scheuren en 
wonden er niet zijn, maar ze zijn er wel. Ze vragen soms heel 
nadrukkelijk je aandacht. Het vraagt moed om ernaar te kijken. En 
veel zachtheid ook. 

Op stille zaterdag maakten we steekjes op een lapje. Op en neer ging 
de naald. Daardoor kon je makkelijker ‘afdalen’ in jezelf en naar je 
eigen scheuren kijken. 

Met Pasen was er nieuw begin... er kwamen lapjes om het 
symbolische gat in het doek te herstellen. Ze maakten de scheur bijna 
helemaal dicht. De pijn nog zichtbaar, maar zachter en helend. Door 
de scheur zien we licht. 

Het zal in alle vroegte zijn….    
Huub Oosterhuis 
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*.*.* 

Goede week en Pasen, terugblik 
Door: Margriet Quarles  

Het waren bijzondere dagen. Met een groep gemeenteleden uit de 
Ekklesia en de Lukaskerk hebben we de vieringen voorbereid. Zoals 
ds Jacob Korf zei: met een grote groep begin je, je gaat in groepjes 
uiteen, iedereen weet wat hij moet doen, je komt nog een of twee 
keer plenair bij elkaar en je hebt een prachtige cyclus.  

Prachtige liederen en teksten werden uitgekozen, soms wat lastig, 
maar toch werd het een geheel. Donderdagavond werden we 
letterlijk met een touw aan elkaar verbonden, zo vierden we ook 
avondmaal, aan het eind van de viering werden we losgeknipt, maar 
bleef het verbondsbandje, vrijdagavond scheurde het voorhang op 
hartverscheurende wijze en zaterdag maakten we lapjes om het doek 
op zondag te repareren. Er is in alles een scheur, en daar komt het 
licht door, klonk op zondagmorgen in de Grote Kerk. Corrie zorgde 
alle vieringen voor bijpassende bloemschikking en een paastuin in de 
grote kerk. 
 
Pasen vier je in de grote kerk. Om zeven uur was Frederik in de Grote 
Kerk en een groep vrijwilligers in de Lukaskerk om de spullen bij 
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elkaar te zoeken en in auto’s te laden. Na 
een kopje koffie met paasbrood 
vertrokken we naar de Grote Kerk en 
daar waren al weer andere vrijwilligers 
aan de gang. Iedereen weet wat hij mag 
doen en binnen een paar uur was de kerk 
klaar voor de paasviering. De kaarsen, 
doopvont en avondmaalstel worden in 
optocht binnen gebracht.  

Kerkgangers zitten in het midden vak en 
toeristen lopen stil in en uit. Avondmaal 
vierden we op het hoogkoor en koffie en 
paasbrood, een gekookt ei erbij, in de 
zijbeuk. De klokken luidden voor de 
viering. Welkom in de Grote Kerk. De 
Heer is waarlijk opgestaan. De Grote Kerk 
weer leeg en schoon, de autos weer vol 
en terug naar de Lukaskerk waar onze 
Spaanse huurders Pasen vierden. 
Opgetogen. 

Veel dank aan ieder die in de veertigdagentijd, palmzondag, de 
Goede Week en Paasmorgen op welke wijze dan ook heeft 
meegewerkt aan mooie, bijzondere en intense vieringen. Op naar 
Pinksteren. 
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Paaskaars 2022 
Door: Margriet Quarles 

U heeft het misschien niet eens gemerkt, maar het is al even geleden 
dat Christiaan Donner is gestopt met zijn werk als preekheer. Een 
poosje geleden vertelde hij dat er een gemeente was die afscheid van 
hem ging nemen tijdens een zondagse dienst, en dat ze die dienst 
samen gingen voorbereiden, en toen realiseerde ik me dat wij nooit 
afscheid van hem hebben genomen. En dat is misschien ook logisch, 
want hij is er gewoon altijd. Op zondag, op dinsdag, en vaak ook op 
donderdag. Klusjesman naast Willem en Paul, en altijd in voor een 
(goed) gesprek. Zegt bijna nooit nee als je hem vraagt iets te doen, en 
zo ging hij ongemerkt met preek-en dienstvoorbereidenpensioen. We 
gunnen het hem van harte. De komende tijd gaan Christiaan en Ellen 
naar Frankrijk, maar wij rekenen erop dat als hij terugkomt, hij zijn 
klusplek en zondagsstoel weer inneemt. Wij verheugen ons daarop. 
Misschien gaat Willem tegen die tijd ook wel wat rustiger aan doen, 
en maakt hij Christiaan dan eerste timmerman van de Lukaskerk. 

In ieder geval was paasmorgen wel het moment om Christiaan enorm 
te bedanken voor alles wat hij tot nu toe voor ons in en rond de 
Lukaskerk heeft betekend. En hoe konden we dat beter doen door 
hem de paaskaars mee te geven die het afgelopen jaar in de 
Lukaskerk heeft gebrand en nu bij Ellen en hem licht mag gaan geven. 
Het Licht van Christus. 

*.*.* 

Veilig kerk zijn 
Door: Christa van Rijs 

Vanuit de landelijke PKN is er de afgelopen jaren steeds meer 
aandacht gekomen voor het onderwerp: Veilig kerk zijn. Ook binnen 
de protestantse gemeentes in Den Haag krijgt dit steeds meer 
invulling.  
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De kerkenraad van de Lukaskerk heeft mij gevraagd om 
wijkcontactpersoon voor de Lukasgemeente te worden. 

Veilig kerk zijn heeft tot doel het zorgdragen voor de kerk als veilige 
plek voor iedereen. Dit doen we met elkaar.   

Informatie over dit onderwerp zal ik binnen de Lukaskerk gaan 
verspreiden. Verder zal het een thema zijn dat regelmatig zal 
terugkeren. 

Omdat het als functie binnen de Protestantse kerk Den Haag nog in 
ontwikkeling is zal ik de komende tijd regelmatig van me laten horen 
om jullie goed op de hoogte te houden. 

Pieter Vos en Marijke Mootz zijn begin dit jaar als interne 
vertrouwenspersonen voor de Protestantse kerk Den Haag 
aangesteld. Op 24 April zouden zij zich voorstellen tijdens de eerste 
bijeenkomst aan de Parkstraat (onzeker of dit is doorgegaan).  

De tweede bijeenkomst is dinsdag 9 mei,  
Tijd: 20.00 
Plaats: Parkstraat 32 Locatie Stek 
Thema : veilig kerk zijn en het jonge kind,  
Spreker is: Jeannette Prins.  

Daarna: Dinsdag 6 juni 
Tijd: 20.00 
Plaats: Parkstraat 32 Locatie Stek 
Thema: Veilig kerk zijn en pubers,  
Spreker: Martin de Groot 

Mocht je nu al vragen hebben die te maken hebben met veilig kerk 
zijn aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Mailadres: 
Christavanrijs@gmail.com. Tel: 06-30544827 

Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Met 
vriendelijke groet, Christa van Rijs 

*.*.* 
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Te gast in eigen kerk 
Door: Waltraut Stroh 

Vrijdag 14 april. De week na Pasen. 
De 40dagentijd/vastentijd voor 
christenen is voorbij. Toch vasten 
sommigen van ons een hele dag. 
Waarom? Omdat we die avond 
uitgenodigd zijn om samen met Moslims hun vasten te breken door 
een feestelijke maaltijd, een iftar. En dan is het fijn als je zelf ook een 
dag gevast hebt. Uit solidariteit en ook een beetje uit 
nieuwsgierigheid hoe dat voelt. 

Vrijdag 17 uur. Asma en Nora van de voedselbank Niya, die zich op 
gezinnen richt die net buiten de criteria van de voedselbank vallen, 
arriveren bij de Lukaskerk met nog een paar Moslim vrouwen. De 
kerkzaal wordt liefdevol en feestelijk ingericht en eten klaar gezet. 

Vanaf half 8 druppelen mensen binnen, een bont gezelschap uit de 
kennissenkring van Asma, bekenden en leden van de Lukaskerk en 
een aantal asielzoekers uit de noodopvang in de Binckhorst. Een uur 
later zitten we met 80 personen aan drie lange rijen tafels. 
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20:44. De zon gaat onder. Het is 
tijd na een dag zonder drinken 
en eten een slok water te 
drinken en een zoete dadel te 
eten, het vasten wordt 
gebroken. 

Tegelijk luisteren we naar een 
intens en prachtig gezongen 
gebed waarin telkens weer de 
naam van Allah/God klinkt. Het vasten is geen doel op zichzelf, het 
wil de gelovigen dichter bij God brengen. 

De Moslim vrouwen en mannen gaan in de vergaderzaal bidden en 
daarna genieten we allemaal van de heerlijke lekkernijen die op tafel 
staan. 

Wat een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten die je anders 
misschien alleen in de tram of op straat tegenkomt.  

Ook na afloop van het eten als de eerste bezoekers weer vertrokken 
zijn gaan de gesprekken in kleine groepjes nog geanimeerd door. 

Het was de tweede keer dat we in onze eigen kerk te gast waren bij 
een enthousiaste groep Moslim vrienden. Misschien wordt dit wel 
een traditie.  

Volgens mij past het 
helemaal bij de 
Lukaskerk: Samen 
vieren, samen eten, 
samen praten, samen 
afwassen… samen 
leven in vrede. 
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Activiteiten mei 2023 
 

Maandag  
1 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
2 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

 13.30 – 
15.30 

 Spelletjesmiddag 
seniorenkring 

Lutherse Kerk 13.15 

 Ontmoeting en inspiratie 
met Frederik Ekkelboom, 
zie p.15 voor meer info 

Lukaskerk 16.00 

Woensdag  
3 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Bijbelgesprek o.l.v.  
ds. Jannet van der Spek 

 15.30 

 Viering door week, vanaf 
18.00 welkom voor een 
kop soep 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
4 mei 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom! Lukaskerk  13.30 – 
15.30 
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Zondag  
7 mei 

Viering in de Lukaskerk, 
voorganger Jannet van 
der Spek 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk  Lutherse Kerk 10.15 

Maandag  
8 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

 13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
9 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag  
10 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

Donderdag  
11 mei 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
14 mei 

Kringviering in de 
Lukaskerk, voorganger 
Heleen Joziasse 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst in de Lutherse 
kerk, voorganger Jannet 
van der Spek 

Lutherse Kerk 10.15 
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 Ouderenviering Lutherse 
Kerk, voorganger Jannet 
van der Spek 

 14.30 

Maandag  
15 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
16 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars.  

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring 
spelletjesmiddag 

Lutherse Kerk 13.15 

Woensdag  
17 mei 

Voedselbank   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Kringviering en maaltijd in 
de Lukaskerk: zie voor 
meer info pag. 15 

Lukaskerk 18.00 

Donderdag  
18 mei 

Hemelvaart, gezamenlijke 
viering in de Lutherse 
Kerk, voorganger Erwin de 
Fouw 

Lutherse kerk 10.15 

Zondag  
21 mei 

Kringviering de Lukaskerk, 
over mensenrechten, met 
Willem Jansen. Zie voor 
p.13 meer info 

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst in de Lutherse 
Kerk, Fokke Fennema 

Lutherse Kerk 10.15 
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Maandag  
22 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Dinsdag  
23 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Woensdag 
24 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 

 Christelijke meditatie Lukaskerk 19.30 

Donderdag  
25 mei 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
28 mei 

Pinksteren: Gezamenlijke 
dienst in de Lukaskerk, 
voorgangers Jannet van 
der Spek/Erwin de Fouw 

Lukaskerk 10.15 

Dinsdag  
30 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

 Seniorenkring Lutherse Kerk 13.15 

Woensdag  
31 mei 

Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars 

Lukaskerk 13.30 – 
15.30 
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 Bijbelgesprek o.l.v. ds 
Jannet van der Spek 

Lukaskerk 15.30 

Donderdag  
1 juni 

Voedselbank  Lukaskerk   

 Inloopspreekuur, welkom 
met vragen  

Lukaskerk  10.30 - 
12.00   

 Open kerk, welkom voor 
een praatje, kopje koffie, 
aansteken van een kaars. 

Lukaskerk  13.30 – 
15.30 

Zondag  
4 juni 

Viering in de Lukaskerk, 
Jannet van der Spek  

Lukaskerk 10.15 

 Eredienst Lutherse Kerk Lutherse Kerk 10.15 

 

Activiteiten uit de agenda toegelicht: 
Kringvieringen mei 2023 
De eerstvolgende kringvieringen zijn op woensdag 17 en zondag 21 
mei aanstaande. Thema van de vieringen is ‘geloven in 
mensenrechten?’ In eerste instantie is de viering voorbereid door 
Margriet Quarles, Waltraut Stroh en Willem Jansen en in ieder geval 
zal Willem Jansen iets vertellen over zijn passie voor mensenrechten. 
Het blijkt dan niet zo abstract, afstandelijk, of ver van ons bed te zijn 
als we verwachten. 

Christelijke meditatie  
Mediteren is in. Heel begrijpelijk als je rust zoekt en verdieping. 
Minder bekend is dat het christendom een lange traditie heeft van 
meditatie en verstilling. Daar gaan we mee kennis maken. Zoeken 
naar verstilling, oefenen van aandacht, ontvankelijk worden voor wat 
op je afkomt, delen met elkaar, op een andere manier met geloof en 
bijbel bezig zijn en dat midden in het alledaagse leven. Christelijke 
meditatie is eenvoudig. Het is vooral een kwestie van doen.  
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Op de vierde woensdagavond van de maand van 19.30 tot 20.15 uur.  
In dit seizoen nog op 26 april en 24 mei. Iedereen welkom, ook als je 
niet of anders gelooft. Begeleiding: Afwisselend Hilly Merx en Jannet 
van der Spek. Info en opgave bij Jannet van der Spek  

Bijbelgesprek  
op woensdagmiddag 15.30 uur onder leiding van ds Jannet van der 
Spek op 19 april, 3 mei, 31 mei en 14 juni. 

Ouderendienst in de middag 
Van harte hopen we dat u regelmatig de gewone diensten in de kerk 
kunt bijwonen. Uit ervaring blijkt dat het soms niet goed lukt – omdat 
de thuiszorg op tijd moet komen, omdat de tocht erheen bezwaarlijk 
wordt…Gelukkig zijn diensten ook thuis ‘mee te kijken’ voor een 
aantal ouderen.  Maar ‘erbij zijn’ en in een rustig tempo kan een paar 
keer per jaar: we hebben in de Lutherse kerk een speciale dienst in 
de middag. Die zal zijn op 14 mei as. Aanvang 14.30 u. We sturen 
doorgaans een uitnodiging. Maar als u die niet kreeg en bedenkt: ik 
wil ook graag meedoen – laat het weten. Dat kan bij ds. Jannet of bij 
Christine (070 3808011) 

*.*.* 

Seniorenkring in mei  
Door: Els Pellen  

In de maand mei zijn er 3 bijeenkomsten van de 
seniorenkring. 
Op dinsdag 2, 16 en 30 mei komen we bij elkaar voor 

een gezellige spelletjesmiddag, van 13.15 tot 15.30 uur op de 
Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. Het zijn altijd gezellige middagen, 
waarbij veel gepraat en gelachen wordt.  

Komt u ook? Met hartelijke groeten namens alle vrijwilligers, Els 
Pellen, tel. 06 50434300 

*.*.* 
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Ontmoeting en inspiratie 
Door: Frederik Ekkelboom 

We beginnen ons anderhalf uur met het televisieprogramma de 
Verwondering. Annemiek Schrijver heeft een gesprek met een gast 
over inspiratie en spiritualiteit in het dagelijks leven. 

Deze keer is Susan Smit degene die aan tafel plaats neemt voor een 
gesprek. Hun dialoog gaat er onder andere over dat Susan de kennis 
van de natuurreligies weer een plek wil geven in de samenleving. 

Aan onze tafel kunnen we deze uitzending ons laten inspireren voor 
ons eigen gesprek. Daarna luisteren we naar een lied met een mooie 
tekst en kijken we waar onze verbeeldingskracht ons brengt. 

Dinsdagmiddag 2 mei 2023 beginnen we om 16 uur en we stoppen 
om 17.30 uur. Welkom! 

Uw gastheer: Frederik Ekkelboom. airole@outlook.com 

*.*.* 

Herinneringen aan Gerry van der Ven 
Door Margriet Quarles 

Vriendin, raadsvrouw, fantastische, creatieve kok, trouw, zomaar wat 
woorden die bij ons opkwamen toen we over Gerry spraken. Tot haar 
overlijden betrokken op mensen om haar heen en op de wereld, 
actief in de kerk zelf, dat kon zij al enige tijd niet meer zijn. En dat 
leidde tot een gesprek dat vaak en met veel mensen wordt gevoerd.  

Het lijkt wel of je er minder bij gaat horen als je ouder wordt, of als je 
niet meer naar de kerk kan komen. Er wordt nog wel over je 
gesproken, je krijgt nog kaartjes, en je wordt gebeld, maar toch......... 
Het lijkt soms wel of alle aandacht naar anderen uitgaat, en niet meer 
naar jou. Totdat iemand tegen je zegt, als jij jonger zou zijn...., als jij 
gezond zou zijn......, als jij nog naar de kerk zou kunnen komen, dan 
zou jij toch ook je aandacht geven aan de mensen die in de kerk 
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komen, op zondag, en door de week.  En dat relativeert, en je 
realiseert je dat dat zo is, en dat het zo goed is. 

Bijzonder dat Gerry overleed vlak voor de Stille Week, de week die zo 
veel voor haar betekende. Veel van ons hebben 40dagen kalenders 
waar zij aan meegewerkt heeft.  

Gerry van der Ven – de Jong, geboren op 15 augustus 1930 en 
overleden op 26 maart 2023. Met veel van ons waren we bij de 
dankdienst voor haar leven op zaterdag 1 april. Het schilderij met de 
adelaar op het bericht van overlijden, een schilderij rond het ‘Onze 
Vader’ op de liturgie. Liederen en beelden die veel voor Gerry, en ook 
voor ons betekenen. 

Gerry van der Ven – de Jong, wij noemen haar naam met respect en 
genegenheid, en wij zullen haar niet vergeten. 

*.*.* 

Lief en leed delen in de Lukaskerk: maart 2023 
Door: Berdien Penning 

Bloemen gaven we in de maand maart aan:  
Li-Zheng Artz (die haar diploma haalde) kreeg een witte roos. Ook 
Florence en Riekje gaven we een roos. Ds Elzenaar kreeg een potje 
narcissen. Hilly en Eric waren 50 jaar getrouwd en zij kregen tulpen. 
Ook tulpen voor  Petra, Thea, Coby en Ment 

Een verjaardagkaart stuurden we naar: 
Willem Jansen (Berkel en Rodenrijs), Jan Jonkman, Felicia Vogeland, 
Froukje, Coby, Joran, Rijk K., Willem B., Petra, Ineke Taal, Corrie, 
Lonneke, Esther Israël, Elly P., Paul B., Joshua V. mv. Blom - de Bruin, 
Ursula, Jana Huijgen. 

Een extra kaart stuurden we naar: 
Li-Zheng, Arjen Cuperus, Hans Walthaus en Sander en Folly. 

*.*.* 
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Ontmoeting.NL 
Door: Christine Scheurkogel 

Elke dinsdag is het druk in de Lukas, omdat er een ploeg klussers en 
schoonmaakfanaten bezig is. Eigenlijk voel ik me dan een beetje 
indringer, als ik tegen 13 uur binnenkom en ze aan de lunch stoor – 
en er vervolgens een aantal vrouwen binnenkomen voor ‘Oefenen in 
Nederlands’. Wij zijn er alleen voor ons plezier… We praten over 
gezondheid, over feest en gastvrijheid, over waar je met klachten 
naar toe moet, over Vrouwendag – of over een raar actueel 
nieuwsbericht (bijv. Mag dat, insecten eten?) Daardoor kan iedereen 
‘meepraten’. Vrouwen mógen elkaar even in eigen taal helpen, als ik 
te snel spreek of als iemand te weinig van onze taal begrijpt. Maar 
daarna móet de vertaling ook gegeven – in NL. Dan hoor je dus 2x 
waar het over gaat. Elk gesprek is Wie, Wat, Waar, en Waarom, zodat 
we veel van elkaars ervaringen horen. Maar ook:Wat is een mening, 
wat is een feit? Hoe ga je met elkaar respectvol een verschil-van-
mening aan? Hoe kan je zien wat er belangrijk is in een tekst? Wie die 
tekst of een tv programma maakte? Het is heel boeiend om samen te 
leren. Alleen voor ons plezier. Een schat aan woorden leren kennen.  
Een paar vrouwen leren kennen die anders zijn dan jij, (Bulgaars, 
Ethiopisch, Turks, Berber, Syrisch, bijvoorbeeld). En die elkaar gaan 
vertrouwen – daar word je behoorlijk rijk en vrolijk van! 

*.*.* 

Collectes van maart 2023 
Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer 

Opbrengsten ‘eerste’ collecte voor diaconie in maart 
5 maart  wijkdiaconie  € 60,15 
12 maart  SIV - vakantieweken € 97,30 
19 maart  wijkdiaconie € 76,75 
26 maart  dienst in de Lutherse kerk 

Voor de solidariteitsactie Vrouwenproject Congo is in totaal het 
mooie bedrag van € 910,57 opgehaald. 
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Opbrengsten ‘tweede’ collecte voor kerk/wijkgemeente, maart 
5 maart      Kerk in Actie, Columbia                 €  29,35 
12 maart       Eigen wijkgemeente                      €  77,90 
19 maart       PKN Missionair                               €  77,05 
26 maart was er een Lulu viering in de Lutherse kerk.  

Collectedoelen in mei 
7 mei Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne  en Dovenpastoraat 
14 mei Kariboe Bibi en Wijkgemeente 
21 mei Wijkdiaconie en Protestantse Kerk Missionair – 
Pioniersplekken 
28 mei School van Barmhartigheid jongerenwerk en Kerk in Actie 
Zending: project Jeannet Bierman 

Toelichting op de collectedoelen 
Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne 
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel 
inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de 
grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne 
schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en 
slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP 
lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in hun eigen dorp 
of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil. 

Kariboe Bibi 
Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen 
elkaar steunen, stimuleren en inspireren en waar zij andere vrouwen 
laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi 
is er voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) 
voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open 
voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een 
ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de 
vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Kariboe 
Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom (Den Haag Zuidwest). 

School van Barmhartigheid – Jongerenwerk 
In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en 
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StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor 
vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren 
worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven 
niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, 
gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om 
barmhartig te zijn.  

Kerk in Actie Zending: project Jeannet Bierman 
Dit jaar gaan vier Kerk in Actie - Zending collectes naar het werk van 
onze voormalige diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De 
Paardenberg, Jeannet Bierman. Zij is werkzaam als docent praktische 
theologie aan de Universitaria Bautista. Meer informatie is te vinden 
op haar blog kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-
actie/medewerkers/jeannet-bierman/ 

*.*.* 

Iftarmaaltijd in de Pakistaanse moskee  
(Op de hoek van de Hobbemastraat en de Hooftskade) 
Door: Corrie Hoogendoorn 

Waltraut heeft contact met vrouwen in de moskee. Zij hebben ons 
uitgenodigd en zo ging ik op pad. Kwart voor acht afgesproken op de 
hoek. Fiets geparkeerd en even wachten. Er stopt een auto en daar 
komen twee kleine meisjes uit met hoofddoek en boek onder de arm. 
Hun moeder is erbij. Ze gaan naar binnen. Ik wacht nog even op 
degenen met wie ik meega. Als ze er zijn gaan ook wij naar binnen. 
We worden hartelijk welkom geheten en doen de schoenen uit. Deze 
gaan op planken aan de muur. We lopen de gebedszaal in waar we 
op stoelen plaatsnemen. We kijken tegen een kamerscherm aan. 
Alleen de vrouwen zijn daar. Achter ons zitten de meisjes en hun 
moeder. Waarschijnlijk op een kleedje op de grond. Achter het 
scherm horen we de Imam reciteren. De meisjes doen aarzelend 
mee. Wij luisteren. Misschien zijn ze begonnen om alle namen van 
Allah te leren. Ik heb begrepen dat die met het reciteren genoemd 
werden en geëerd. Een bijzondere ervaring! 
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Daarna gingen we naar de ontmoetingsruimte waar tafels waren 
gedekt met dadels en lekkere hapjes en een drankjes. Water, een 
soort melkdrank en sappen. Het vasten wordt verbroken. Dan is er op 
een buffettafel een grote schaal met een heerlijk kipgerecht in saus 
met kikkererwten. Op tafel brood om erbij te eten. Als toetje een 
soort van amandelpudding en chai latte. Pittige speciaal gekruide 
Indiase thee. Verrassend lekker. Aan tafel met twee moslima’s werd 
genoeglijk gepraat over het vasten en waar het goed voor is. 

Later sprak ik in House Martin met een Marokkaanse man over deze 
ontmoeting. Hij wist niet dat er op die plek ook een moskee was. Hij 
is er op een andere avond naar toe gegaan in de wetenschap dat alle 
moskeeën open zijn en iedereen welkom is. 

Dit is een verslag van mijn eerste bezoek aan een moskee! 

*.*.* 

Save the date!  
Muzikale tragikomedie: Nieuwe Profeten 
Gespeeld door een groep jongeren o.l.v. Joyce Schoon, 
Weilandklooster Gouda 
25 juni van 17:30 - 20:30 in de Paleiskerk, Paleisstraat 8, Den Haag 
kosten incl. maaltijd: € 12,50, scholier/student € 5 
17:45 samen eten en in gesprek gaan over de vragen van het 
toneelstuk, 19:00 toneelstuk en ontmoeting met de spelers 

Over de inhoud 
Hoe zit het met de Homo Sapiens - de wijze mens? Hoe wijs is die 
mens eigenlijk? Zijn we in staat om de juiste keuzes te maken voor 
een leefbare aarde? In het toneelstuk strandt een groep jongeren op 
een onbewoond eiland. Ze gaan aan de slag met survivallen en 
contact leggen met de buitenwereld. Ze starten enthousiast vol 
goede bedoelingen maar de werkelijkheid is weerbarstig. In de avond 
vertellen ze elkaar verhalen rond het vuur.  

Heb je vragen of wil je je alvast aanmelden? Mail naar 
groenelukaskerk@gmail.com 

mailto:groenelukaskerk@gmail.com
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Belangrijke gironummers: 
 
NL73INGB0006206900 PGG Lukaskerk  
met vermelding van bestemming 
 
NL41INGB0000600100 tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag 
 
NL27INGB0000551852 
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad 
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor 
het wijkblad, zondagse liturgieën) 
 
NL66INGB0006981862 t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten 
 
Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw 
naam en adres 
 

 

*.*.* 
 

Kerkomroep 
U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl. 

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website in de gaten: 
www.lukaskerk-denhaag.nl 

Inschrijven voor de wekelijkse informatiemail? Laat het weten via 
lukaskerk@hotmail.com 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21710
http://www.lukaskerk-denhaag.nl/
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